EIKENKROON, De, opgericht te Antwerpen in
oktober 1850 om de Vlaamse kunst- en volksbelan-
gen (wellicht volgens plan van Het Heilig Verbond
binnen De Olijftak) te behartigen.

De vereniging telde leden onder alle standen. Voor-
zitter was Jan F. Verspreeuwen en bestuursleden
waren Lodewijk Gerrits en Jan van Rijswijck. De
Eikenkroon was aanvankelijk duidelijk Vlaams-
vrijzinnig; ze zocht bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van oktober 1851 contact met de liberalen, maar
werd daar afgewezen. Daarop maakte ze een zwen-
king naar rechts en deed ze een beroep op andere
Vlaamse verenigingen om de kandidatuur van
Hendrik Conscience te steunen: deze oproep



werd beantwoord en aldus kwam een eerste poging
tot brede concentratie van de Vlamingen buiten en
boven de katholieke en liberale partijen in Antwer-
pen tot stand. Door een hevige campagne in de pers

werd Conscience alsnog op het nippertje verslagen.
LITERATUUR: P. de Mont, Drie groote Vlamingen, 1901-1902; —
A. Jacob, Brieven van, met en over Hendrik Conscience, 1913-1918;
— L. Wils, De politieke oriéntering van de Vlaamse Beweging, 1959.
ADA DEPREZ*



