
DONDEYNE, Albert J.A.C. (Lo io mei 1901 
Leuven 12 februari 1985).
Studeerde in Leuven aan het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte (hiw), waar hij in 1921 tot licentiaat 
en in 1922 tot doctor promoveerde. In 1926 werd 
Dondeyne te Brugge tot priester gewijd en in 1928 
werd hij licentiaat in de godgeleerdheid. Vanaf 1933 
vervulde Dondeyne leeropdrachten in het hiw en 
in de faculteit godgeleerdheid, waar hij van 1962 tot 
1964 decaan was. Van 1965 tot aan zijn emeritaat in 
1971 was hij voorzitter van het HIW.
In het universitaire milieu vervulde Dondeyne 
naast zijn academische opdracht nog een belang
rijke rol. Samen met professor Paul Sobry, K. 
Devriendt en een groep studenten stichtte hij in 
1933-1934 het Hoogstudentenverbond voor Ka
tholieke Actie en Universitas, opgericht in een 
christelijke én Vlaamse geest.
Dondeyne bleef als een der laatsten openlijk gekant 
tegen de splitsing van de Leuvense universiteit 
(‘Leuven Vlaams’). Dit standpunt werd niet enkel 
ingegeven door de vrees voor de levensvatbaarheid 
van een katholieke universiteit in Wallonië. Als 
perfect tweetalige bleef hij overtuigd dat de Frans- 
taligen recht hadden op onderwijs in hun taal te 
Leuven, op elk niveau. Zowel bij de Vlaamse Leer
gangen te Leuven (1966) als bij de Vereniging van 
Vlaamse Professoren (1967) zou hij zijn ontslag in
dienen toen die organisaties zich uitspraken voor 
de volledige overheveling van de Franstalige uni
versiteit. Ook aan het hiw en aan de theologische 
faculteit verdween het Frans uiteindelijk en werd 
vrijwel onmiddellijk het Engels als tweede onder
wijstaal ingevoerd. Dondeyne was geen flamin
gant. Zijn betekenis ligt in de grote vormende in
vloed die hij als mentor van Universitas heeft 
uitgeoefend op een deel van de katholieke Vlaamse 
intelligentsia.
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