DESPICHT, René (Ochtezele 25 maart 1870 —
Steenvoorde 6 maart 1960).
Studeerde na zijn lager onderwijs in Arneke en
middelbaar onderwijs in Hazebroek Germaanse fi-
lologie in Rijsel. In 1898 werd Despicht tot priester
gewijd. Daarna was hij achtereenvolgens leraar in
Rijsel, kapelaan te Zegerskapel en Winnezele, en
van 1926 tot 1937 de eerste hoogleraar in de Neder-
landse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit
Rijsel.
Despicht was in de eerste helft van de 20ste eeuw
een vooraanstaand figuur in de V.B. in Frans-
Vlaanderen. Onder zijn redactie verscheen in
Frans-Vlaanderen van 1900 tot 1914 de eerste Tisje
Tasjes Almanak. Na de Eerste Wereldoorlog werd
hij een zeer actief medewerker van het Vlaamsch
Verbond van Frankrijk, onder meer als bezieler
van de Taal- en Letterkundige Wedstrijden in
Frans-Vlaanderen. Zelf schreeg hij talrijke bijdra-
gen over de taal, de letteren, de toponymie en de
olklore in de Westhoek. Hij is ook de auteur van
verdienstelijke verhalen en gedichten in de moe-
dertaal, vaak onder pseudoniem, onder meer van
Renteka. Hij wist zijn moedertaal ongemeen cre-
atief te gebruiken. Als hoogleraar Nederlands viel
hij op door zijn eruditie en uitstekende kennis van
de literatuur in Zuid- en Noord-Nederland. Vooral
Guido Gezelle introduceerde hij op een originele
wijze bij zijn leerlingen.
In1958 werd hij benoemd tot lid van de Maatschap-

pij der Nederlandse Letterkunde in Leiden.
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