
DEMOPHILE (dèmos, volk + philos, vriend) schuil
naam, waaronder in april 1919 een reeks open brie
ven, Lettres d’un patriote à sa Majesté Ie Roi Albert, 
werd gepubliceerd. Deze brieven zijn te situeren in 
het kader van de naoorlogse activistische aanklach
ten tegen het strenge optreden tegen hen (repres
sie). Ze waren bedoeld als pleidooi voor de unio
nisten in het activisme. Er werd gewezen op de 
houding van de activisten en van de Polen en Tsje
chen, die heel wat radicaler geweest waren in hun 
politiek.
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