
DAELEMANS, Jan (Heverlee 3 augustus 1921 - 
Orchimont 2 september 1944).
Was een Brugse student in de rechten, voor de 
Tweede Wereldoorlog actief in de Leuvense Uni-



versitas. Uit deze beweging ontstond de groep het 
Jong Vlaamsche Front die weliswaar actief was in 
de V.B., maar anderzijds geloofde “dat het in het 
Belgische vaderland was dat de Vlaamse volksge
meenschap haar volle ontplooiing moest vinden”. 
Tijdens de bezetting vielen de werkzaamheden stil, 
maar samen met twee andere Vlaamsgezinde ka
tholieke studenten richtte Daelemans in januari 
1941 het sluikblad De Vlaamsche Vlagge op. Daele
mans was aldus tijdens de bezetting actief in de 
sluikpers, maar geenszins in de gewapende weer
stand. Pas bij de bevrijding, in september 1944, 
meldde hij zich als vrijwilliger in het Geheim Leger, 
een verzetsorganisatie. Hij werd ingedeeld in een 
Ardense sectie onder leiding van Jef van Bilsen en 
op 2 september 1944 sneuvelde hij bij een verken
ningstocht te Orchimont. Na zijn dood werd Dae
lemans het voorwerp van adoratie en werd er een 
Huldecomité Jan Daelemans opgericht. Voorzitter 
werd de Leuvense professor G. Verke, secretaris 
priester Louis Evely, de hoofdaalmoezenier van de 
verzetsgroep Orchimont, waartoe Daelemans be
hoorde. Dit Huldecomité was uitgesproken Leo- 
poldistisch, Vlaams en katholiek. Zo werd aan de 
Chemin Utile, de plaats waar Daelemans sneuvelde, 
in 1959 een kapel gebouwd. Elk jaar in augustus 
hield het Huldecomité daar een herdenkingsmis 
voor “Jan Daelemans, de Vlaamse hoogstudent, een 
vrucht van het Christelijk Vlaams leven”.
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