
CROLS, Frans (Turnhout 2 september 1882 - Ant
werpen 27 december 1944).
Liep college bij de jezuïeten in Turnhout en werd in 
1906 tot priester gewijd. Van 1906 tot 1911 was Crois 
leraar aan het Sint-Jozefscollege in Aarschot. Hij 
was achtereenvolgens onderpastoor in Brussel, 
Westerlo en Antwerpen. Van 1933 af bekleedde hij 
de functie van rector van de zusters apostolinen te 
Antwerpen.
Crois was de drijvende kracht bij de stichting van



de Turnhoutse bij het Algemeen Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond (akvs) aangesloten 
studentenbond Eigen Kunst, Eigen Leven. Hij 
werkte mee aan de Vlaamsgezinde bladen De Stu
dent, Hooger Leven (1906-1914), Gudrun, Averbode’s 
Weekblad, Onze Bode, Ons Land. Hij richtte zich in het 
bijzonder tot de vrouwen en was medestichter en 
medewerker van het eerste Vlaams damestijd- 
schrift De Lelie. Hierin leverde hij talloze bijdragen 
in briefvorm over de opvoeding van de Vlaamse 
meisjes. Hij werd na 1933 een van de meest ge
vraagde en beste radiocauseurs van ons land. On
der het pseudoniem van Heeroom schreef hij een 
aantal causerieën.
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