CORSMIT, Ward (eigenlijk Edward) (Berchem
13 juni 1919).

Trad in in de abdij van Steenbrugge en studeerde
vervolgens in Rijsel, waar hij in 1948 tot priester
werd gewijd. In deze stad was Corsmit van 1948 tot
1960 als assistent-aalmoezenier belast met de ziel-
zorg van de naar Noord-Frankrijk uitgeweken Vla-
mingen. Later (1960-1961) studeerde Corsmit theo-
logie aan de universiteit van N ijjmegen. Hij was van
1962 tot 1963 kapelaan in de Henegouwse taal-
grensgemeente Sint-Pieters-Kapelle, vanaf 1963 tot
zijn pensionering godsdienstleraar in Merksem.
Tijdens zijn korte verblijf in Sint-Pieters-Kapelle
werkte Corsmit aan talrijke culturele initiatieven
die het Vlaamse karakter van de gemeente moesten
bevestigen. Uit zijn Rijselse periode dateert zijn in-
tense belangstelling voor Frans-Vlaanderen. Om
op een actieve manier bij te dragen tot de herlevin,
van de Nederlandse taal en cultuur aldaar zocht hij
contact met kringen rond Jean-Marie Gantois. Zo
stond hij mee aan de basis van het in 1952 gestichte
tijdschrift Notre Flandre dat nagenoeg uitsluitend
door Gantois werd gedragen. In het verlengde
daarvan dient ook zijn lidmaatschap te worden ge-
zien van de vereniging/stichting Zannekin (Zanne-
kin-Werkgemeenschap). Corsmit trad niet op de
voorgrond, maar probeerde integendeel bemidde-
lend op te treden tegenover het meer gematigde
Waregemse Komitee voor Frans-Vlaanderen.
Met talrijke lezingen en publicaties in Nederland en
Vlaanderen probeerde hij bij te dragen tot een be-

tere kennis van de Frans-Vlaamse problematiek.
WERKEN: Artikelen in Aristo; Band; Neerlandia; Notre Flandre;
Ons Erfdeel; Het Pennoen; De Vlaamse Linie; Jaarboek Zannekin; —
Vlamingen in Frankrijk, 1957; — Kapelletjes in Zuid- of Frans-
Vlaanderen; houtsneden van Jozef Dezitter, 1990; — Ongewoon reis-
journaal in de geest en voetsporen van Ernest van der Hallen, 1993; —
Het Franciskaanse Vlamingschap van Felix Timmermans, 1994.
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