
BRUSSEL, Frans van (Stekene 9 juli 1846 - Loke- 
ren 17 juli 1923).
Genoot slechts onderwijs tot zijn tiende en ver
diende daarna zijn brood in de landbouw. Aan het 
eind van de 19de eeuw was Van Brussel in zijn ge
boortedorp een van de medestichters van de hoe
rengilde Sint-Antonius.
De democratiseringsgolf na de invoering van het 
algemeen meervoudig stemrecht voor mannen 
(1893) bracht hem ertoe om bij de parlementsver
kiezingen van mei 1898 in het arrondissement Sint- 
Niklaas op te komen met een eigen lijst, nadat de 
katholieke partij de door hem gevraagde poll had 
geweigerd. “Boerke(n) Van Brussel”, die de pu
blieke steun kreeg van de daensisten, beloofde zijn 
kiezers de belangen van de landbouwers en arbei
ders te verdedigen. Na een geanimeerde campagne 
werd deze welstellende landbouwer op 22 mei 1898 
met 26.171 voorkeurstemmen verkozen tot volks
vertegenwoordiger voor het Land van Waas, een 
mandaat dat hij tot na de Eerste Wereldoorlog be
hield.
Van Brussel, die na zijn coup de théâtre werd opgeno
men in de katholieke partij, vroeg vrijwel onmid
dellijk na zijn eedaflegging als parlementariër dat 
de dagorde van de Kamer in het Frans én in het Ne
derlands zou worden gedrukt, maar hij bekwam al
leen dat men hem een getypt exemplaar in zijn 
moedertaal ter beschikking stelde. Als Kamerlid



intervenieerde de man uit Stekene vooral in ver
band met agrarische kwesties en streekproblemen, 
en soms over het taalgebruik. Hij deed dat altijd in 
een sterk dialectisch gekleurd Nederlands. Zijn 
stemgedrag was nadrukkelijk Vlaamsgezind en en
kele keren ook dissident ten opzichte van de voor
geschreven partijlijn. Voor deze boerenleider wa
ren het vooral de belangen van het volk en zijn 
eigen Frans-onkundigheid, die hem in zijn Vlaams
gezindheid sterkten.
Bij de wetgevende verkiezingen van november 1921 
kwam de 75-jarige Waaslander weer op met een af
zonderlijke lijst, na een nieuw conflict met de ka
tholieke partij. Van Brussel behaalde nog wel 
7243 stemmen, maar hij kon zijn ‘stunt’ van bijna 
een kwarteeuw voordien niet meer herhalen.
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