BOSSELAERS, Remi (Mechelen 14 augustus 1895
— Vught 7 oktober 1985).

Was tijdens zijn middelbare-schoolopleiding aan
het Klein Seminarie van Hoogstraten (1908-1914)
leerling van Thaddeus Spaeninkx, die hem in de
V.B. inwijdde. Bosselaers werd aldus de ziel van de
zogenaamde ‘groepjes’, die aan het Klein Seminarie
clandestien de V.B. bestudeerden en talrijke goed
onderlegde flaminganten kweekten. Na van 1915 tot
1917 eerst een jaar leraar Nederlands te Charleroi en
daarna bediende bij de Belgische Boerenbond te
Leuven te zijn geweest, ging hij in 1917 rechten stu-
deren aan de vernederlandste universiteit te Gent.
Hij trad er op als activistisch redenaar, als redacteur
van Aula en van De Katholieke Vlaamsche Student, en
als medewerker aan De Eendracht. In maart 1918 be-
hoorde hij met onder meer Jan Wannyn, Hector
Plancquaert en professor Marcel Minnaert tot de
oprichters van de Nationalistische Voorwacht. Zijn
informatieve brochure over de V.B., Doodgewone ge-
volgen, overgedrukt uit De Katholieke Vlaamsche Stu-
dent, werd op meer dan honderdduizend exemplaren
verspreid. Een andere brochure van hem werd uitge-
geven door de Antwerpse katholiek-activistische or-
ganisatie Per Crucem ad Lucem en betaald door de
Raad van Vlaanderen; ze beoogde de huiver van
katholieke kandidaat-studenten voor het vrijzinnige
filosofie-onderricht te Gent weg te nemen.

Eind 1918 dook Bosselaers onder; in februari 1919
week hij uit naar Nederland. Bij verstek werd hij tot
zes maanden hechtenis veroordeeld. In 1920 werd
hij leraar Frans in Eindhoven en huwde er met de
zuster van Jozef Simons. Omstreeks 1930 was hij in
Eindhoven bestuurslid van een Groot-Nederlandse
vereniging, die slechts enkele jaren bestond. In 1938
promoveerde hij te Amsterdam tot doctor in de
Franse letteren met een proefschrift over Le cas
Stendhal; in een latere studie (Stendhal, pelerin du bon-
heur, 1975), doorspekt met eigen reflecties over het
thema ‘geluk’, wordt ook een proeve van typologie
van het Vlaamse volk vanuit deze gezichtshoek on-

dernomen (p. 74).
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