ZONNEWENDE, maatschappij, te Kortijk gesticht
op 20 april 1920 met als doel in het Kortrijkse een
Vlaamse kunst- en boekhandel op te richten om de
Vlaamse elite in haar culturele ontplooiing te
helpen. De eerste voorzitter was Stijn Streuvels.
Arthur Mulier en Gaston Martens zaten in de
Raad van Beheer. Daar de vennootschap haar
kosten met moeite kon dragen, werd ze in juni
1925 ontbonden en overgenomen door de sinds
1911 bestaande n.v. Maatschappij voor Katholieke
Vlaamsche Werken te Kortrijk. Eind 1935 werd
Zonnewende als naamloze vennootschap opnieuw
opgericht. De zaak was volledig eigendom van
Jozef Delbaere. Op 30 juni 1967 staakte de n.v.
Zonnewende haar activiteiten, nadat ze reeds in
juni 1961 het handelsfonds verhuurd had aan de
n.v. Standaard Boekhandel. Deze kocht in februari
1974 ook het handelseigendom op.

Behalve de uitgave van een aantal Vlaamse werken
(o.m. van Stijn Streuvels), publiceerde de n.v. Zon-
newende vooral godsdienstige werken en Kkinder-
boeken. Bovendien werden ook communieprentjes,
geboortekaarten en prentbriefkaarten van Vlaam-
se schrijvers naar oorspronkelijke tekeningen van
Luc de Decker uitgegeven. JANINE BEYERS-BELL



