
WALGRAVE, Alois, leraar, letterkundige, Gezelle- 
specialist (Gent 9 februari 1876 - Brugge 28 fe
bruari 1930).
Studeerde te Leuven Thomistische wijsbegeerte en 
werd kandidaat in de wijsbegeerte en letteren. Werd 
in 1902, na zijn priesterwijding leraar aan het 
Klein Seminarie te Hoogstraten (van 1906 af in 
poësis). Sinds 9 december 1920 pastoor te Vollezele. 
Was lid van de Arkadenakademie te Rome en 
sinds 20 juni 1923 van de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Taal- en Letterkunde.
Als Vlaamsvoelend leraar werd hij te Hoogstraten, 
vooral door de meer literair begaafden, op de 
handen gedragen. Onder zijn sterk beïnvloede 
leerlingen noemen we J. Simons, P. Switters, F. 
Everaert, A. Ceulemans, E. Cornelis, A. Daens, 
P. de Bens, E. van Loon en kanunnik Van der 
Jonckheid. Hij prentte hun de liefde in voor de 
moedertaal en wijdde hen in in de poëzie, vooral 
van Guido Gezelle, die zijn eigen vader in de 
letterkunde onderwees. Hij dichtte zelf in de trant 
van Gezelle en schreef ook een paar bijbelstukken



voor collegetoneel. Het bekendst is zijn Maria- 
spel, dat om de vijf jaren van Halle een klein 
Oberammergau maakte. Na jarenlange studie van 
de gedichtengroei van Gezelle publiceerde hij een 
uitvoerige levensbeschrijving van de Westvlaamse 
meester. Hij stimuleerde de voorbereiding van de 
grootse hulde die Gezelle bij de onthulling van 
zijn standbeeld te Brugge op 1 mei 1930 zou wor
den gebracht, doch mocht deze niet meer beleven. 
Hij was nooit een man van politiek of rumoer, 
maar „na de oorlog heeft hij stilzwijgend toegeke
ken, de tijd verbeidend dat alle Vlamingen mal
kaar zouden waardeeren en helpen in Vlaamsch 
werk voor de hoogste zielewaarden die, bij onder
ling gekibbel, uit het oog werden verloren” (J. Si
mons).
WERKEN: Het spel van O.L-L.-Vrouw; of Maria’s leven 
(1910, eerste uitgave; 1930, zevende uitgave); - Gedichten
groei. Studiën op Gezelle (1914); - Maria’s gaarde (1923); - 
Het leven van Guido Gezelle, 2 dln. (1923-’24); - Gedichten
groei bij Gezelle (1926); - In Memoriam Eug. van Oye 
(1926); - G. Gezelle, voorbeeld en apostel van liturgisch 
leven (1930). - Talrijke gedichten en bijdragen in Biekorf; 
Boekengids; Dietsche Warande en Belfort; Nova et vetera; 
Verslagen en Mededelingen van de Kon. VI. Academie (ver
meld in Boekengids, 1928, p. 230-231).
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