
VANAUDENHOVE, Omer, industrieel, liberaal 
politicus (Diest 3 december 1913).
Door zijn dynamische aanpak verwierf Vanauden- 
hove in de Belgische politiek groot gezag als jong 
senator en als minister van Openbare Werken en 
Wederopbouw, eerst in de regering-Van Acker 
(1954-’58), daarna in de regering-Eyskens (1958- 
’61). Van 1947 tot ’58 was hij ook burgemeester 
van Diest.
Na de goedkeuring van het schoolpad, dat hij 
mee ondertekende, volgde hij Roger Motz als voor-



zitter van de liberale partij op. Zijn kandidatuur 
werd voorgedragen door het Liberaal Vlaams 
Verbond, dat in hem de vernieuwer zag, die de 
overheersing van de partij door de Franstalige 
Brusselaars ongedaan zou maken. Vanaudenhove 
gaf de liberale partij (z. ook aldaar) op het con
gres van 8 oktober 1961 een nieuwe naam (Partij 
voor Vrijheid en Vooruitgang of PVV) en een 
nieuw programma. De klemtoon lag daarbij op de 
verdraagzaamheid ten opzichte van de katholieken. 
De verruiming van de PVV tot overwegend recht
se katholieke politici en de verloochening van het 
anti-klerikalisme als politieke grondslag droegen 
bij tot de doorbraak die de partij van Vanauden
hove bij de parlementsverkiezingen van 1965 van 
20 op 48 kamerzetels bracht. De vernieuwing had 
van het begin af ook een ruime kans geboden aan 
enkele Vlaamsgezinde jongeren (H. Vanderpoorten, 
F. Grootjans, W. de Clercq, A. de Winter enz), 
die Vanaudenhove steunden.
Omer Vanaudenhove is een hartstochtelijk voor
stander van het behoud van de Belgische unitaire 
staat. In de eerste jaren van zijn voorzitterschap 
oogstte hij met dit Belgisch patriottisme een zeker 
succes, maar geleidelijk kwam hij met zijn partij in 
een communautaire stroomversnelling terecht, die 
vooral veroorzaakt werd door de radicale fran
cofone krachten in Brussel. Vanaudenhove heeft 
gepoogd zijn Brusselse federatie te paaien met 
allerlei concessies, die hem aan de andere kant 
door de liberale Vlamingen werden verweten. In 
juni 1969 diende hij zijn ontslag in als voorzitter 
en in 1974 trok hij zich uit de politiek terug.
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