RAPORT, Alfred, advocaat, katholiek politicus
(Puurs 5 september 1892 - Leuven 22 september
1965).

Raport studeerde van 1910 af rechten aan de Leu-



vense universiteit, maar moest wegens de oorlog
zijn studie onderbreken. Aan het IJzerfront ver-
vulde hij zijn dienstplicht in de ,,compagnie univer-
sitaire” en klom op tot de graad van luitenant. Na
de oorlog promoveerde hij in 1919. Hij werd advo-
caat bij de Leuvense balie en bleef dit tot het einde
van zijn leven; in de jaren 1956-'65 was hij tot
driemaal toe stafhouder. In de periode tussen de
beide wereldoorlogen was hij tevens juridisch
adviseur van de Boerenbond, aanvankelijk in sa-
menwerking met, nadien in opvolging van prof.
Em. van Dievoet. Van 1921 tot 46 was hij gemeen-
teraadslid te Leuven, van 1927 tot 31 schepen van
Financién en van 1938 tot '45 eerste schepen en
opnieuw schepen van Financién. Van 1932 tot '36
was hij in het arrondissement Leuven senator voor
de katholieke partij en bij de verkiezingen van
1949 en *50 eerste plaatsvervanger op de Senaats-
lijst voor de Christelijke Volkspartij.
Raport was reeds als student een actieve flamingant.
Hij werd lid van de in 1911 gestichte vereniging
Amicitia (z. aldaar), waarin hij een belangrijke rol
speelde : hij zetelde in het eerste bestuur en werd
na de oorlog voorzitter. Als Leuvens gemeente-
raadslid van 1921 af was hij een der eerste echte
Vlaamsgezinde katholieken en gold als voorman
van de jonge katholicke Vlamingen. Hij was het die
in 1924 bemiddelend optrad bij rector P. Ladeuze
tijdens het ernstige conflict tussen de academische
overheid en het Katholiek Vlaams Hoogstudenten-
verbond (z. aldaar). Daar hij tijdens de Tweede
Wereldoorlog schepen was gebleven, probeerde
men hem nadien van antiflamingantische zijde
moeilijkheden te berokkenen; hij werd niet ver-
volgd, maar nam toch ontslag. In Leuven bleef hij
een geziene figuur in Vlaamsgezinde milieus : zo
werd hij er medestichter en eerste voorzitter van
Nos Iungit Amicitia (NIA), een vereniging van
Vlaamse academici uit het Leuvense. Sedert 1950
was hij lid van het IJzerbedevaartcomité en legde
in deze hoedanigheid in augustus 1965, een maand
voor zijn dood, tijdens de bedevaart de ,,eed van
trouw aan Vlaanderen” af.
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