PUTTE (Alois) Gustaaf van de, priester, leraar,
taalvorser (Izegem 20 maart 1853 - Ardooie
13 maart 1913).

Zoon uit een Izegems landbouwersgezin; hij volg-
de van 1868 tot '74 de oude humaniora en het
eerste jaar filosofie aan het Klein Seminarie te
Roeselare; hij ontving de priesterwijding in decem-
ber 1877, studeerde godgeleerdheid aan de Katho-
lieke Universiteit te Leuven (1880), werd op 2 no-
vember 1881 onderpastoor van Sint-Jakobs te
Ieper, op 24 februari 1882 professor voor de H.
Schrift aan het Groot Seminarie te Brugge, op
17 december 1895 erekanunnik van de Brugse
kathedraal en op 16 januari 1901 tot zijn overlijden
pastoor te Ardooie.

Aan het Klein Seminarie te Roeselare had hij con-
tact met de Vlaamsgezinde leraren van de zgn.
derde golf (Hugo Verriest in 1867) en maakte er
nog de eerste verwijdering van Vlaamsgezinde
leraren mee (Gustaaf-Hendrik Flamen en Alfons
de Leyn); toen hij in 1870-"71 de derde Latijnse
volgde, was Albrecht Rodenbach in de zesde en
Amaat Vyncke in retorica. In het Groot Semina-
rie te Brugge trad hii in 1874 toe tot de West-
vlaamsche Gilde (met Zeger Maelfait, Amaat
Vyncke, Karel Fonteyne, Ad. Dierickx). In 1875
maakte hij deel uit van de redactie van de Alma-
nak voor de leerende Jeugd van Vlaanderen (waar-
uit later de Vlaamsche Vlagge voortkwam). Op
30 december 1876 verliet hij de Westvlaamsche
Gilde.

In 1889 trad hij toe tot de corresponderende leden
van Biekorf, Gezelles tijdschrift voor taal, geschie-
denis en folklore. Voor Biekorf leverde hij tussen
1898 en 1901 bijdragen over Vlaamse woorden
en spreuken. Van 1901 af dwong een slepende
ziekte hem tot werklcosheid.

WERKEN : Viaamsche woorden en spreuken, in Biekorf
(1898, '99, 1900, '01); - Eenige woorden uit de Goddelijke



Beschouwingen van Guido Gezelle zaliger, in Biekorf (1899,
1900 en '01).

LITERATUUR : F. Rodenbach, Albrecht Rodenbach en de
Blauwvoeterij, 1 (1902); - L. de Wolf, Biekorf : vijfentwintig
Jaar'!, in Biekor (1914-19, p. 27); - L. Dosfel, Schets eener
geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1924); -
Die zeer scone Historie... de Vlaamsche Vlagge (1927,
p. 36,40,76 en 78). MICHEL DE BRUYNE



