PETTER, John de (in het klooster Dominicus),
dominikaan, professor in de filosofie (Leuven 15
februari 1905 - Leuven 6 april 1971).

Uit een Franssprekende familie geboren, voltooide
hij zijn Latijnse humaniora aan het Jozefieten-
college te Leuven, studeerde daarna azn het Institut
Supérieur de Philosophie en trad op 23 september
1923 in de dominikanenorde, waar hij na voltooide
studie professor in de filosofie werd, vooral de filo-
sofie van de mens en de metafysica. In de domini-
kanenorde, waar toentertijd Nederlands- en Frans-
sprekenden nog in één provincie verenigd waren en
het Frans overheerste, leefde De Petter de Vlaamse
strijd binnen de kloosterfamilie mee en meende
zich uit eerlijkheid en rechtvaardigheidszin aan de
Vlaamse zijde te moeten scharen. Strijdende
Vlaamsgezindheid bleef hem kenmerken tot aan
het eind van zijn leven. Als professor en wijsgeer
heeft hij er zich vooral voor ingezet de bijdrage
van Vlaanderen tot het wijsgerig leven te bevor-
deren. Daarom stichtte hij met enkele confraters



in 1939 het Tijdschrift voor Filosofie, waaraan hij
tot zijn dood als voorzitter van de redactie zijn
beste krachten wijdde. Het weinige dat hij geschre-
ven heeft, heeft een zo hoge en persoonlijke kwali-
teit, dat De Petter algemeen erkend wordt als een
van de voornaamste wijsgeren uit het Nederlands
taalgebied. De publikatie van zijn wijsgerige na-
latenschap wordt verwacht.
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