
NUYTS, Jan, journalist (Borgerhout 31 januari 
1920).
Na middelbare studie te Borgerhout werd Jan 
Nuyts, die deel uitmaakte van de jeugdbeweging 
Ik Dien en later van het Algemeen Vlaamsch Na
tionaal Jeugdverbond, in 1938 journalist bij De 
Dag, wat hij na zijn krijgsgevangenschap in 1940 
nog korte tijd bleef. Tijdens de oorlog was hij in 
dienst van de Landbouw- en Voedingscorporatie, 
waar hij Bruno de Winter leerde kennen. Deze 
nam hem 1 oktober 1946 in dienst als redactie
secretaris van ’t Pallieterke. Toen De Winter op 
30 mei 1955 overleed, volgde Jan Nuyts hem op 
als hoofdredacteur-directeur. Sinds 1967 is hij 
tevens zaakvoerder en vormt samen met de erf
genamen van de stichters een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid (PVBA). 
Hij is lid van het Amnestiekomitee. Jan Nuyts 
heeft de publikatie van ’t Pallieterke voortgezet in 
de stijl en in de strijdende Vlaams-nationalistische 
geest van Bruno de Winter, en het blad uitgebreid, 
zodat het meer dan vroeger het karakter heeft van 
een in populaire toon geschreven algemeen week
blad. GASTON DURNEZ


