MEYERE, Victor de, dichter, romanschrijver,
volkskundige (Boom 13 april 1873 - Antwerpen
27 december 1938).

Studeerde aan het Collegium Catholicum te Boom
en aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen.
Klerk ter griffie van het gerechtshof te Antwerpen,
waar hij studeerde en stage liep voor gerechtsdeur-
waarder. Verliet de griffie, toen hij een betrekking
als beambte op het stadhuis te Antwerpen kon Krij-
gen, waar hij 38 jaar werkzaam zou blijven en zou
opklimmen tot dienstoverste van de gezondheids-
dienst. Van 1924 tot '38 was hij tevens secretaris
van het Museum voor Volkskunde te Antwerpen.
De Meyere, die zelf in Van Nu en Straks debu-
teerde, heeft een niet te onderschatten rol gespeeld
als geestelijk mentor van een generatie die na Van
Nu en Straks aan het woord kwam. Hij ontdekte
nieuw literair talent (o.m. Karel van de Woestijne)
en steunde debuterende jongeren. Aan talrijke
tijdschriften verleende hij zijn medewerking; hij
was redacticlid van De Arbeid, De Nicuwe Arbeid,
Vlaanderen (van de Sde jaargang af), De Tijd en
Het Roode Zeil.

De Meyere schreef intimistische, elegische verzen
in het spoor van Franse symbolisten als A. Samain
en F. Viélé-Griffin, terwijl hij met zijn drama
Gunlaug en Helga (1898) een poging deed tot
toneelvernieuwing in Wagneriaanse geest. Zijn ver-
halen, novellen en de dorpsromans De roode Scha-
vak (1909), Nonkel Daan (1922) en De Beemd-
vliegen (1930), die bewust de Conscience-traditie
voortzetten, spelen in de Rupelstreek. Als roman-
cier dwaalde hij vaak af op de paden van de volks-
kunde, waarvoor hij reeds vroeg belangstelling had.
Zijn kennismaking met Max Elskamp en toetreding
tot de door Elskamp gevormde vriendenkring
Conservatoire de la Tradition populaire of Ver-
eeniging voor Volkskunde (waartoe o.m. behoor-
den: R. Baseleer, P. Buschmann, E. van Heurck,
Pol de Mont, H. van de Velde) bepaalden zijn
koerswijziging naar de volkskunde, waarvan hij een
der pioniers in Vlaanderen zou worden. Hij wist
zijn vriend Elskamp ertoe te bewegen diens uitge-
breide folkloristische verzameling af te staan aan
de stad Antwerpen en onder zijn impuls kwam het
Museum voor Volkskunde te Antwerpen tot stand
(1907). Samen met A. de Cock was hij van 1912
af de bezieler van het tijdschrift Volkskunde, waar-
van hij na de dood van De Cock in 1921 het redac-
tiesecretariaat op zich nam. Met zijn talrijke bij-
dragen in dit tijdschrift en met werken als De
Vlaamsche Vertelselschat (4 dIn., 1925-'33) en De
Vlaamsche Volkskunst (1934) heeft hij de grond-



slagen helpen leggen voor de wetenschappelijk
beoefende volkskunde in Vlaanderen.
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