
KATHOLIEKE VLAAMSCHE STUDENT, De, 
studententijdschrift, uitgegeven in Antwerpen. De 
eerste jaargang telde vijf, de tweede vier afleverin
gen (23 september 1916 - Pasen 1918). Volgens de 
redactie bereikte het blad een oplage van bijna 
duizend exemplaren. De Katholieke Vlaamsche 
Student wilde de vooroorlogse tijdschriften De



Vlaamsche Vlagge en De Student vervangen voor 
de tijd dat deze niet verschenen en stelde zich als 
doel een tijdschrift te zijn voor heel de katholieke 
studentenbeweging. De artikelen, vooral in de eer
ste jaargang, waarin verscheidene studies over po
litiek verschenen, hadden een didactisch en intellec
tualistisch karakter, wat als „heilzame reactie op 
de boersche romantiek van voorheen” werd be
schouwd. Toen hiertegen echter heel wat protest 
kwam en men De Katholieke Vlaamsche Student 
verweet geen echt studententijdschrift te zijn, no
digde het blad zijn lezers uit om zelf opstellen in 
te zenden, waarin wellicht een meer traditionele 
toon aan bod zou komen, en werden in de tweede 
jaargang meer bijdragen geleverd over kunst, taal 
en geschiedenis. Aan deze jaargang werkten ook 
meisjes mee. In enkele afleveringen werden ver
slagen van plaatselijke activiteiten gepubliceerd. 
De Katholieke Vlaamsche Student wilde alle strek
kingen die in de studentenwereld leefden aan bod 
laten komen. In de eerste nummers werd heel wat 
ruimte gereserveerd voor de vrije tribune, waar 
verscheidene voorstanders van een actief passivis
me het woord voerden. Van het eind van de eerste 
jaargang af kreeg de activistische toon meer de 
bovenhand. De Nederlandstalige universiteit van 
Gent werd verdedigd, de bestuurlijke scheiding 
werd goedgekeurd en men viel de regering te Le 
Havre aan. In het laatste nummer werden alle 
studenten opgeroepen om niet alleen met woorden, 
maar ook met daden hun Vlaamsgezindheid te 
bewijzen. Nochtans kwam het tijdschrift nooit tot 
een duidelijke stellingname en wilde het alle me
ningsverschillen over strategie ondergeschikt ma
ken aan de persoonlijke inzet : het belangrijkste was 
dat iedereen de V.B. daadwerkelijk steunde, hetzij 
als passivist, hetzij als activist
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