HUYS, Victor Leo, priester, letterkundige (Geluwe
17 juni 1829 - Zillebeke 19 januari 1905).

Werd priester en was achtereenvolgens leraar te
Roeselare (1853-'62), kapelaan te Wervik (1862-
"74) en pastoor te Zillebeke.

Hij was reeds in zijn Roeselaarse tijd een vriend
van Guido Gezelle, die hem dikwijls op zijn pas-
torie in Zillebeke ging bezoeken. Reeds in 1858,
nog voor Gezelles Vlaemsche Dichtoefeningen
verschenen waren, pleitte Huys in De Standaerd



van Vlaenderen voor het gebruik van de West-
vlaamse volkstaal, omdat zij natuurlijker en plooi-
baarder klonk dan het stijve Nederlands uit die
periode. Hij behaalde een groot succes met Bae-
keland, of de rooversbende van 't Vrijbusch. West-
Vlaemsche legenden (1860), waarvan alleen al
tijdens zijn leven vier drukken verschenen. Behalve
Het leven van de H. Catharina (de patrones van
Zillebeke), publiceerde hij nog Legenden van St.-
Franciscus (1861) en Spiegel der Jonkheid (1880).
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