
FIERENS, Alfons, historicus (Antwerpen 21 no­
vember 1880 - Grimbergen 18 oktober 1921).
Studeerde te Leuven en promoveerde tot doctor 
in de geschiedenis. Werkte te Rome in het Belgisch 
Historisch Instituut in 1906 en in 1912-’13 onder 
leiding van prof. G. Kurth. Teruggekeerd uit Rome 
was hij werkzaam als leraar geschiedenis aan het 
atheneum te Brussel, later als inspecteur middel­
baar onderwijs. In juni 1919 werd hij briefwisselend 
lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde.
Er zijn weinig flaminganten die hun patriottisme 
zo ver hebben willen drijven als Alfons Fierens. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog liet hij in het 
clandestiene blad De Vlaamsche Leeuw (Brussel) 
een aantal opstellen verschijnen, die hij, bijgewerkt, 
in 1919 publiceerde in zijn boek Het Belgisch 
Vaderland, Een bijdrage tot de Wijsbegeerte der 
Vlaamsche Beweging. Dit werk is, wat het histo­
risch gedeelte betreft, een geestdriftige uiteenzet­
ting. van de theorie van Pirenne, waarbij alleen 
voorbehoud gemaakt wordt voor de historische



tweetaligheid van Vlaanderen. Omdat de Belgische 
eenheid voor hem teruggaat tot de middeleeuwen, 
zou welke scheiding ook, een aanslag betekenen op 
de Belgische geschiedenis en haar normale ont­
wikkeling remmen. Hij veroordeelt dan ook de 
culturele zelfstandigheid van Vlaanderen en Wal­
lonië en verheerlijkt de „âme belge”. Voor de 
oplossing van het taalvraagstuk, waarbij Fierens 
echter pleit voor de volledige vernederlandsing van 
Vlaanderen, breekt hij een lans voor de eenheid 
in de verscheidenheid door „wederkeerigheid in de 
taalverordeningen met territorialen grondslag”. 
Het boek van Fierens is de eerste en laatste 
flamingantische publikatie in Pirennistische geest. 
In 1919 nog zou Lodewijk Dosfel, onder de 
schuilnaam Thomas van der Schelden, het op­
nemen tegen de Belgische belijdenis van Fierens. 
WERKEN : Werkzacimheden van hel Belgisch Instituut voor Ge­
schiedenis te Rome, in Handelingen van het eerste Taal- en 
Letterkundig Congres te Antwerpen (1910);- Franciscus van Assisi 
(1911); - Het Belgisch Vaderland. Een bijdrage tot de Wijsbe­
geerte der Vlaamsche Beweging (1919); - A. Lallemand's Hoofd­
zaken uit de nieuwste geschiedenis in het Nederlandsch bewerkt 
(1919).
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