DUVILLERS, Constant Fideel Amand, priester en
Vlaams volksschrijver (Avelgem | augustus 1803 -
Woubrechtegem 14 maart 1885).

Was zoon van de dorpschirurgijn Jacobus-Bene-
dictus du Villers en Colette Lefevere, brecht, na het
vroegtijdig overlijden van zijn vader zijn jeugd door
te Zomergem, werd in 1827 te Kamerijk tot
priester gewijd en was achtereenvolgens leraar van
de poésisklas van het Klein Seminarie te St.-
Niklaas (1828-'36), pastoor te Middelbarg (Oost-
Vlaanderen) (1836-'54) en te Woukrechtegem
(1854-°85).

Pastoor Duvillers publiceerde talrijke toneelspelen,
dichtwerken en liederenboeken voor het volk.
Onder de schuilnaam Meester Lieven gaf hij van
1859 tot "85 de Almanak van 't Meetjesland uit,
een zeer geliefd, geestig jaarboek zonder literaire
pretenties. Duvillers was een geleerd, ietwat eigen-
aardig en zeer Vlaamsgezind man, die zijn moeder-
taal verdedigde. In dit laatste opzicht moeten zeker
vermeld worden zijn hekeldicht De Fransquillon-
nade, zijn voor die tijd goed geschreven Lofspraek
der Polders en zijn schets van de Vlaamse zeden
Den Baron Penninck.

Omdat hij zich met de volkstaal had durven ,,be-
moeien’’, werd Duvillers door zijn kerkel;jke over-
heid overgeplaatst naar het kleine Woubrechte-
gem, ver van zijn geliefd Meetjesland. Sindsdien
heeft hij behalve zijn Almanak niets meer ge-
publiceerd. Als Vlaamsgezind volksschrijver heeft
Duvillers erkende verdiensten. Zijn beste literair
werk is catsiaans van vorm, terwijl ook invloed van
Bilderdijk waarneembaar is.
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