
DOUSSY, August, arts (Kortrijk 5 januari 1881 - 
Kortrijk 28 november 1948).
Van 1907 af vinden we Doussy terug bij vele belang- 
rijke initiatieven. Naast Juul Spincemaille en Al-



fons de Groeve werkte hij aan de Vlaamsche 
Wacht. In datzelfde jaar vond ook een soort con
centratie plaats in het Katholiek Vlaamsch Ver
bond (voornamelijk onder invloed van Dosfel). 
Voor West-Vlaanderen traden de beide Kortrijkse 
dokters Alfons Depla en August Doussy naar vo
ren.
Tevens werd Doussy lid van de Tweede Hooge- 
schoolcommissie. Hij ondertekende het vertoog
schrift van mei 1908 (met Maria Belpaire e.a.). Dit 
alles hield verband zowel met een felle reactie van 
de katholieken tegen de Instructions van 1906 en 
de strubbelingen met kardinaal Mercier, als met 
de aanhoudende en verscherpte strijd voor de ver
nederlandsing van de Gentse universiteit.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog richtte de Kort
rijkse dokter reeds in september 1914 de organisatie 
Volksopbeuring op, tot leniging van de sociale en 
zedelijke nood. Dit werk, waarvan later Karei 
Angermille secretaris werd, verbreidde zich naar 
Gent (1915) en Antwerpen (1916).
Daarnaast was August Doussy in 1916 bij de ver
nederlandsing van de Gentse universiteit betrok
ken. In juni ondertekende hij te Brussel zowel de 
motie-Dosfel op het Katholieke Vlaamsche Oud- 
Hoogstudentenverbond als het manifest van de 
voornamelijk door vrijzinnigen (Hippoliet Meert 
en Maarten Rudelsheim) gedragen Hoogeschool- 
bond (honderdvijf ondertekenaars).
De zesendertigjarige Doussy verdween na novem
ber 1918 gedeeltelijk van het toneel. Pas na de 
Borms-verkiezingen van 1928 en na de nieuwe 
richting van Joris van Severen in 1931 kwam hij 
weer op de voorgrond om aan te leunen bij de 
groep van Boudewijn Maes en Roza de Guchte- 
naere, voor wie hij in 1932 redactiesecretaris werd 
van De Nieuwe Voorpost. Op de dissidente lijst 
bij de verkiezingen van 27 november 1932 haalde 
hij 336 stemmen. Samen met Leo Augusteyns,



Karel Angermille, Hector Plancquaert en volksver
tegenwoordiger Karel Vanopdenbosch wild*e hij 
afstand nemen van het Vlaamsch Nationaal Ver
bond, ondat hij de fascistische inslag te sterk vond. 
Ir. 1934 getuigde hij daarvan in De Vlaamsche 
Volkseeuw. Na dat jaar is hij voorgoed uit de 
openbaarheid getreden.
WERKEN: Albrecht Rodenbach te Leuven, in De Zaaier, jg. 2, 
nrs. 8-9 (mei--uni 1908, p. 135-144).
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