
DILLEN, Karei, beambte, hoofdredacteur van het 
tijdschrift Dietsland-Europa en voorzitter van 
Were-Di (Antwerpen 16 oktober 1925).
Karei Dillen studeerde aan het Koninklijk Athe
neum te Antwerpen, waar hij onder invloed van 
enkele leraren en de studentenbond flamingant 
werd. Na zijn studie is hij als beambte werk
zaam. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij strijd
baar in Vlaams-nationalistische groepjes en jeugd- 
groeperingen (zoals de kring Sint-Arnout) te Ant
werpen. Hij werd lid van de Vlaamse Concen
tratie, medewerker van Opstanding, en als lid van 
de Partijraad bleef hij tot het eind van de jaren 
zestig ook actief in de Volksunie.
In 1949 behoorde Karei Dillen tot de mede
stichters van de Jong-Nederlandse Gemeenschap, 
een kleine jongerenkring zonder vaste organisa
tie, die herdenkingen en amnestievergaderingen 
organiseerde. Met anderen uit deze kring stichtte 
hij in 1956 het tijdschrift Dietsland-Europa, waar
van hij de leiding heeft. In zijn talrijke bijdragen 
in dit blad verdedigt hij een integraal nationalisme 
en propageert hij extreem-rechtse verschijnselen in 
de Vlaamse Beweging.
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