
DESPICHT, René, priester, leraar, letterkundige 
(Ochtezele 25 maart 1870 - Steenvoorde 6 maart 
1960).
Na lager onderwijs te Arneke en middelbaar onder
wijs te Hazebroek studeerde hij te Rijsel in de 
Germaanse filologie. Tot priester gewijd in 1898. 
Achtereenvolgens leraar te Rijsel, kapelaan te Ze- 
gerskapel en te Winnezele. Eerste hoogleraar in de 
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Uni- 
versiteit te Rijsel (18 november 1926-'37).
Despicht was een der vooraanstaande figuren van 
de V.B in Frans-Vlaanderen in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Onder zijn redactie verscheen 
in Frans-Vlaanderen van 1900 tot 1914 de eerste 
Tisje Tasjes Almanak, die een oplage van 6.000 
exemplaren bereikte. Na de Eerste Wereldoorlog 
werd hij een der actiefste medewerkers van het 
Vlaamsch Verbond van Frankrijk, o.m. als bezieler 
van de Taal- en Letterkundige Wedstrijden in 
Frans-Vlaanderen. Zelf schreef hij ontelbare bij
dragen over de taal, de letteren, de toponymie 
en de folklore in de Westhoek. Hij is ook de auteur 
van verdienstelijke verhalen en gedichten in de 
moedertaal. Hij is een der laatste Frans-Vlamingen 
die in staat waren hun moedertaal ongemeen crea
tief te gebruiken. Als hoogleraar Nederlands viel 
hij op door eruditie en uitstekende kennis van de 
literatuur in Zuid- en Noord-Nederland. Vooral 
Guido Gezelle wist hij op een originele wijze bij 
zijn leerlingen te introduceren.
In 1958 werd hij benoemd tot lid van de Maat
schappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 
WERKEN: Zijn publikaties zijn nooit gebundeld. De meeste 
bijdragen verschenen in Le Lion de Flandre en De Torrewach- 
ler. Een aantal ervan werden door Vital Celen opgenomen in 
Zoo schrijven de Fransch- Vlamingen (1943) en Herlevende Frans- 
Vlaamse Letterkunde ( 1945).
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