
DEMONIE, Emiel, priester (Roeselare 28 juli 1846 
- Brugge 3 januari 1890).
Tot priester gewijd te Brugge (1869), leraar te 
Roeselare (1869), onderpastoor in Sint-Gillis te 
Brugge (1879) en godsdienstleraar aan de rijks- 
normaalschool voor meisjes aldaar (1884). In de 
tijd dat hij poësisleraar was te Roeselare, verbleef 
H. Verriest er enkele jaren als titularis van de 
retorica en had hij A. Rodenbach als leerling; 
deze laatste wijdde in 1875 een lang gedicht aan 
hem, getiteld Den Meester (Pijnlijk is des menschen 
worstlen). Ook Gezelle had hem reeds in 1861 een 
Kleengedichtje opgedragen (Ach, hoe dikmaals 
was ’t mijn lot niet), en bij zijn dood schreef 
dezelfde voor hem het bekende Wij bouwden op 
uw leven een getemmer (Kerkhofblommen, 
CXXXVIII).
Demonie was een van de meest actieve, maar niet 
luidruchtigste Westvlaamse flaminganten. Hij 
werkte mee aan Rond den Heerd en Loquela en 
was lid van de Gilde van Sinte Luitgaarde. Tij­
dens de derde jaarvergadering van deze laatste



op 20 augustus 1877 hield hij een voor die tijd 
progressieve lezing „over het opstellen van een 
boeksken wegens de spelling, spraakkunst en 
woordvoeging der middeleeuwsche schrijvers” 
(Handelingen, III, 1877, p. 28-38). Toen A. Vyncke 
in januari 1881 zijn kapelanie te Dudzele verliet 
om in het noviciaat der Witte Paters te treden, 
volgde Demonie hem op als hoofdredacteur van 
De Vlaamsche Vlagge (schuilnaam: Skald). Als 
zodanig was hij ook vertrouwensman en lid van 
De Swigenden Eede. Zijn meestal langere, geleer­
de en meer professorale artikelen brachten een 
bezadigder toon in dat tijdschrift. Demonie maak­
te deel uit van de Westvlaamsche Biehalle en be­
werkte, samen met E. van Robays, A. van Spey- 
brouck en J. Craeynest, de stichting van Biekorf, 
een stichting die hij nauwelijks overleefde.
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