
CROLS, Frans, schrijver-opvoeder en radiocau- 
seur (Turnhout 2 september 1882 - Antwerpen 27 
december 1944).
Liep college bij de Jezuïeten te Turnhout. Werd in 
1906 tot priester gewijd. Van 1906 tot Tl was hij 
leraar aan het St.-Jozefcollege te Aarschot. Was 
achtereenvolgens onderpastoor te Brussel, Wester- 
lo en Antwerpen. Van 1933 af bekleedde hij de 
functie van rector van de apostolinnen te Antwer
pen.
Crois was de drijvende kracht bij de stichting van 
de Turnhoutse katholieke Vlaamse studentenkring 
Eigen kunst, eigen leven. „Hij was de eerste, die 
ook de Vlaamse vrouw voor de V.B. en kuituur 
interesseerde” (K. van den Oever). Als mede
stichter van het eerste Vlaamse damestijdschrift De 
Lelie leverde hij talloze bijdragen in briefvorm 
over de opvoeding van de Vlaamse meisjes, vooral 
uit de middenstand. Hij was één van de meest ge
vraagde en beste radiocauseurs van ons land. 
Onder het pseudoniem Heeroom schreef hij een 
aantal causerieën.
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