CORSMIT, Ward (Edward), priester, godsdienst-
leraar en publicist (Berchem-Antwerpen 13 juni
1919).

Na studie aan het seminarie, eerst te Mechelen,
vervolgens te Rijsel, waar hij in 1948 tot priester
werd gewijd, was hij te Rijsel assistent-aalmoeze-
nier voor de in Noord-Frankrijk uitgeweken Vla-
mingen (1948-°60). Verbleef in 1960-°61 aan de
Nijmeegse universiteit, waar hij theologie en mys-
tiek studeerde. Sedert 1963 godsdienstleraar te
Merksem.

Naast zijn taak van zielzorg en sociale hulp-
verlening ontplooide hij te Rijsel een belangrijke
culturele activiteit. Onder zijn impuls kwamen daar
Nederlandse bibliotheken en cursussen in de moe-
dertaal tot stand. Met wijlen Prof. Vital Celen, Luc
Verbeke en Dr. Jan Klaas uit Sint-Omaars stichtte
hij in 1952 het tijdschrift Notre Flandre - Vlaamse
Heerd. Zijn talrijke lezingen en publikaties over
Frans-Vlaanderen in Nederland en Vlaanderen



droegen bij tot betere kennis van de Frans-
Vlaamse problematiek. Hij was tevens een gewaar-
deerd bemiddelaar tussen het Waregemse Komi-
tee voor Frans-Vlaanderen, waarin hij actief blijft,
en de Frans-Vlamingen.

Een kort verblijf (1962-'63) als onderoastoor in de
toen nog in Henegouwen gelegen taalgrensge-
meente Sint-Pieters-Kapelle (bij Edingen), gaf hem
de gelegenheid er een bloeiend Nederlands cultu-
reel leven te doen ontstaan, dat juist in de
strijd om de vastlegging van de taalgrens belang-
rijk was voor de bevestiging van het Vlaamse
karakter van deze taalgrensgemeente.
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