COOREMAN, Gerard, advocaat en katholiek poli-
ticus (Gent 25 maart 1852 - Brussel 2 december
1926).

Promoveerde in 1875 tot doctor in de rechten na
studie te Namen en te Gent. Van 1892 tot '98
was hij senator voor het arrondissement Gent, van
1898 tot 1914 volksvertegenwoordiger (sedert 1900
voor Gent-Eeklo); van 1908 tot 12 was hij voor-
zitter van de Kamer. Van januari tot augustus 1899
was hij minister van nijverheid en arbeid. Na in
1912 tot minister van staat benoemd te zijn, was
hij van mei tot november 1918 hoofd van de
regering en minister van economische zaken.
Cooreman, die in 1912 erevoorzitter was van het
congres, georganiseerd door de Katholieke Vlaam-
se Hogeschooluitbreiding, nam in 1918 in zijn
ministerie verscheidene Vlaamsgezinden op (Al
van de Vyvere, G. Helleputte en Pr. Poullet) en
zagdenoodzaak in van een ruime tegemoe:koming
aan de Vlaamse eisen. Daarom diende hij in 1918
bij de koning een rapport in i.v.m. de taalkwestie,
waarin hij heftige kritiek uitte op de frarskiljons
en aandrong op een commissie die ,,de gelijkheid
in rechte en in feite van de talen met het beginsel
van nationale eenheid” moest verzoenen in admi-
nistratie, rechtspraak, leger en onderwijs; de com-
missie, die bij koninklijk besluit van 15 oktober
1918 werd opgericht, kwam echter nooit bijeen.
Intussen was op 2 oktober een Besluitwet ver-
schenen die het gebruik van de landstaler bij de
militaire strafvorderingen regelde, nagenoeg uni-
form met dat van de burgerlijke rechtbanken.
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