
BUELENS, Jan Baptist, priester, leraar en polemist 
(Antwerpen 3 november 1788 - Antwerpen 17 ja
nuari 1868).
Leraar poësis en retorica te Mechelen sedert 1814. 
Werd bekend door van zijn felle polemieken, o.m. 
tegen het toneel, de taalpolitiek van Willem I en 
meer in het bijzonder tegen J.F. Willems om diens 
verdediging van de opstand tegen Spanje in de 
16e eeuw en verwerping van de kerkelijke boe
kencensuur. In 1827 werd hij om een Latijns ge
dicht ter ere van de priesterwijding van zijn leerling 
P.F.X. de Ram, waarin de gewraakte regel „Here- 
ticum nescit Belga subire iugum” - De Belg kan het 
ketters juk niet dragen - voorkwam, tot een jaar 
gevangenisstraf veroordeeld, die hij uitzat. Na zijn 
vrijlating hield hij zich nog intenser met kritiek op 
de regering van Willem I en met de petitionnemen
ten bezig, o.m. in het blad Den Antwerpenaer. Na 
1830 in zijn unionistische en ultramontaanse ver
wachtingen teleurgesteld, trok hij zich uit de jour
nalistiek terug.
WERKEN : Brief-Wisseling tusschen J.F. Willems, schryver van 
het werk: Tael- en Letterkundige Verhandeling, opzigtelyk de 
Zuydelyke Provintien der Nederlanden, en J.B. Buelens, R.C. Pr. 
Inhoudende eene zaekelyke wederlegging van eenige valsche grond
stellingen, verkeerde aanhaelingen, en ongegronde aentygingen, in 
dat werk voorkomende (1821).
LITERATUUR : Leven en Werken van Zuidnederlandsche schrij
vers (1900); - F. Prims, Antwerpiensia 1929, 3e reeks (1930); - 
R. Merecy, De Antwerpsche pers onder het ,,Vereenigd Konink
rijk", in De Gulden Passer, jg. 23 (1945); - Antwerpen in de 
XlXde eeuw (1964); - H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse 
Gedachte, I-II (1963); - A. Deprez, Brieven van, aan en over 
J.F. Willems (1965-). ADA DEPREZ


