
BRUYNE, Arthur de, onderwijzer, journalist en 
historicus (Kruibeke 14 maart 1912).
Studeerde aan de normaalschool te Oostakker en 
is thans gepensioneerd leraar. Hij was actief in de 
Vlaams-nationale jeugd- mmmmmuumamum 
beweging, hoofd red ac
teur van De Blauwvoet. E
en begon voor en tijdens E 4
de Tweede Wereldoorlog 2 aAmaV 
met het schrijven van ge- ■ M ""»y 
schiedkundige bijdragen H
in allerlei bladen, o.a. in E /•8
de kranten Volk en Staat E . .1
en De Dag. Ehal
Na de Tweede Wereld- I
oorlog ontplooide hij een T. . 2640 . 
bijzonder drukke journa- -.8 
listieke bedrijvigheid met MmaMh mu 
boekbesprekingen en gesch.edkundige kronieken 
in Rommelpot, Het Handelsblad, De Vlaamse 
Linie, ’t Pallieterke, Het Pennoen en talrijke andere 
publikaties. Tot de meest gelezene behoren zijn



kronieken over het recente verleden van de V.B., 
meer speciaal over het Vlaams-nationalisme tussen 
de twee wereldoorlogen en tijdens de bezettings
jaren, die hij tot op de huidige dag op de blad
zijde Uit het Dossier van ’t Pallieterke in het week
blad ’t Pallieterke publiceert onder het pseudo
niem E. de V.
In zijn talrijke publikaties in brochure- en boek
vorm heeft A. de Bruyne vooral het Ierse en het 
Vlaamse nationalisme bestudeerd. Het meest voor
komende genre is dat van de biografie en zijn 
voorkeur gaat daarbij naar controversionele en tra
gische figuren. De Bruyne raadpleegt niet alleen 
geschreven bronnen, hij maakt ook ruim gebruik 
van mondelinge getuigenissen van tijdgenoten. 
Mede dank zij zijn aandacht voor details en anek
dotes evenaart zijn werk de levendigheid van een 
ooggetuigenverslag. Zijn Eamon de Valera en de 
Ierse Republiek is bekroond met de prof. J. Per- 
sijnprijs, zijn Joris van Severen, Droom en Daad 
met de prijs voor het essay van de provincie Ant
werpen. Dit laatste werk, evenals zijn boek over 
Lodewijk Dosfel, behoren tot het beste en belang
rijkste wat De Bruyne over de V.B. geschreven 
heeft.
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