BOM, (Karel) Emmanuel de, stadsbibliothecaris,
prozaschrijver en journalist (Antwerpen 9 novem-
ber 1868 - Kalmthout 14 april 1953).

Na middelbare studie te Antwerpen werd hij ge-
meente-ambtenaar (1886); van 1891 af als beam:bte
werkzaam in het Antwerpse bibliotheekwezen;
1904-’11: onderbibliothecaris; 1911-’19 en 1926~
’33: hoofdbibliothecaris van de Stadsbibliotheek.
In 1940 was hij onderbestuurder en in 1941 be-
stuurder van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde, waarvan hij in 1931
briefwisselend in in 1935 werkend lid was gze-
worden. In 1940 werd hem de vijfjaarlijkse Prijs
voor Vlaamse Letterkunde, periode 1935-°39, toe-
gekend.

Opgegroeid in een rasecht sinjorengezin en in de
geest van de Vlaamse romantiek, voelde hij al
vroeg liefde voor het artistiecke en culturele leven
van Vlaanderen. Als kwetsbaar gemoedsmens zcu
hij nochtans geen vurig strijder worden, doch wzI
een halve eeuw lang zijn pen in dienst van een
nieuw en levend Vlaanderen stellen.

Reedsin 1888 is hij medewerker aan het Antwerpse
dagblad De Koophandel, waar hij wordt opge-
merkt door Pol de Mont, Jan van Rijswijck en
Max Rooses, die de veelbelovende debutant steu-
nen en inschakelen in hun Vlaamse ontvoogdings-
strijd. Hij wordt het jongste lid en secretaris var
de Antwerpse afdeling van Het Taalverbond o.l.v.
Rooses en neemt ook het secretariaat op zich van de
afdeling voor folklore o.l.v. P. de Mont, die hij
een tijdlang helpt bij het ,,zanten”. De ontmoe-
ting met August Vermeylen (1890) doet hem echter
spoedig nieuwe wegen inslaan. Hij levert bijdra-
gen voor het tijdschrift Jong Vlaanderen (1890) en
sticht na het verdwijnen ervan een nieuw tijdschrift
met Aug. Vermeylen en Lode Krinkels: Ons
Tooneel (september 1890 - januari 1891). Zijn ver-
langen om het Vlaamse toneelleven omhoog te
stuwen doet hem zelf een toneelstuk schrijven:
De pessimist (1891), dat sterk geinspireerd blijkt
te zijn door Ibsen, die hij met zijn essay Hendrik
Ibsen en zijn Werk (1893) in Vlaanderen introdu-
ceert en waarvan hij ook een stuk vertaalt: Een
vijand des volks, dat hij te Antwerpen poogt te
doen opvoeren. Het is een van de eerste daden om
de ramen van Vlaanderen wijd open te gooien om
de vernieuwende stromingen in het Europese
geestesleven te kunnen opvangen. Samen met Ver-
meylen ervaart hij, na zich een paar jaren te
hebben ondergedompeld in de wereldliteratuur en



in de geschriften van de idealistische anarchisten,
de Vlaamse cultuurwereld als eng en kleinburger-
lijk. De medewerking aan tijdschriften als De
Vlaamsche School en Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle voldoet hen weldra niet meer 2n samen
met C. Buysse en P. van Langendonck sticht hij
Van Nu en Straks ,,om Vlaanderen mee t= sleuren
in de vaart der volkeren”. Van dit avant-gardetijd-
schrift is De Bom de gezant te Antwerpen en
met bijdragen als De Barbaren (1893), De Beeld-
houwer (1896), De Daad (1896) en vooral met zijn
korte roman Wrakken (1897), de eerste psycholo-
gische stadsroman in de Vlaamse literatuur, helpt
hij mee het nieuwe geestelijke klimaat scheppen.
Hjj is tevens medewerker aan Ontwaking (1896) en
in 1903 behoort hij tot de stichters van het tijd-
schrift Vlaanderen. Na dit merkwaardige debuut
vermindert echter geleidelijk zijn scheppende ar-
beid. Meer en meer wordt hij opgeslorpt door zijn
taak in de stadsbibliotheek en door zijn ;ourna-
listieke arbeid. In 1902 sticht hij met Victor dela
Montagne het Tijdschrift voor Boek- en Biblio-
theekwezen, dat baanbrekend is geweest voor de
bibliotheekwetenschap in Vlaanderen en WNeder-
land. Als bibliothecaris reorganiseert hij de bi-
bliotheek en voert hij een dynamisch beleid. Zijn
sociale visie als bibliothecaris vinden we weerspie-
geld in zijn studie over William Morris en ket
Boek (1905). Hij organiseert belangrijke tertoon-
stellingen, zoals in 1904 de tentoonstelling van
het moderne boek in het museum Plantin-Moretus
en in 1912 de Conscience-tentoonstelling, waarbij
hij in de catalogus het denkbeeld oppert tot op-
richting van een museum, gewijd aan de Vlaamse
letterkunde, waardoor hij de geestelijke grondleg-
ger is van het huidige Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven. In 1928 neemt hij het
initiatief tot het uitgeven van de Mededelinger van
de Stedelijke Hoofdbibliotheek. Doch vooral als
kroniekschrijver, als de geestdriftige getuige van
wat er aan het worden en groeien is in Vlaan-
deren tussen 1900 en de Tweede Wereldoorlog,
heeft hij het Vlaamse cultuurleven gediend. Hij



heeft bij voorkeur geschreven over kunstenaars,
scarijvers, geleerden en Vlaamse leiders, die zijn
vrienden waren of die hij bewonderde. Het zijn
geen objectieve, analytische kritieken, doch subjec-
tieve getuigenissen waaruit een tedere liefde spreekt
voor allen die Vlaanderen groot wilden maken.
Vooral zijn kronieken in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, waarvan hij reeds in 1904 Antwerps
correspondent was als opvolger van Max Rooses en
waar hij Karel van de Woestijne als Brussels
correspondent introduceerde, en zijn kronieken in
Volksgazet, waar hij van 1920 tot 26 redacteur
was, werden gebundeld in Het Levende Vlaan-
deren (1917), Nieuw Vlaanderen (1925) en Dag-
werk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en por-
tretten (1928).

Steeds heeft De Bom onomwonden zijn Vlaamse
overtuiging uitgesproken, wat hem een paar maal
in moeilijkheden heeft gebracht. Zo diende hij
op 8 juni 1895 voor de tuchtraad van de Burger-
wacht te Antwerpen te verschijnen en werd hij
tot een boete veroordeeld, omdat hij het gewaagd
had bij het afroepen van de volgnummers tijdens
een van de zondagsoefeningen zijn moedertaal te
gebruiken. Dat incident en het ophefmakende plei-
dooi van De Boms verdediger, Louis Franck, leid-
den tot de vernederlandsing van de burgerwacht.
De Eerste Wereldoorlog en de na-oorlogse tijd
bezorgden hem echter bittere ervaringen. In 1918
werd ook hij het slachtoffer van de hetze tegen
de flaminganten en werd hij beschuldigd van ,,wan-
gedrag tijdens de Duitsche bezetting”, hoofdzake-
lijk omdat hij het manifest tot vernederlandsing
van de Gentse universiteit had ondertekend en in
een van zijn kronieken verslag had gedaan van de
rede tot zelfverdediging, door de dichter René de
Clercq te Antwerpen gehouden op 11 juli 1917,
waarin De Bom nochtans getuigde dat de Vla-
mingen wilden blijven: ,,geen Duitschers, geen
Franschen, maar oprechte, rechtzinnige Vlamingen
in een vrij, onafhankelijk Belgié.”” Ondanks het
uitvoerig gedocumenteerde beroep dat hij tegen
deze beschuldiging aantekende, werd hij op 16 de-
cember 1918, samen met Hubert Melis, stadssecre-
taris, Dr. Jan Denucé, stadsarchivaris, en Maarten
Rudelsheim, onderbibliothecaris, uit zijn ambt ont-
slagen. Na zijn ontslag werkte hij enige tijd bij
de Standaard-boekhandel te Brussel, terwijl zijn
vriend Leo Simons, directeur van de Wereld-
bibliotheek te Amsterdam, hem ook een reddende
hand toestak door hem de leiding te geven over
de Vlaamsche Bibliotheek, een reeks werken van
Vlaamse schrijvers die door deze Noordneder-
landse uitgeverij werden uitgegeven. Door bemid-
deling van zijn vriend Stijn Streuvels bij Camille
Huysmans werd De Bom in 1920 journalist bij
Volksgazet, waar W. Eekelers hem de vrije hand
liet in het schrijven van zijn kronieken. Na het
overlijden van L. Jacobs, die De Boms plaats op
de Stadsbibliotheek had ingenomen, werd hij in
1926 met de steun van Eekelers en Frans van
Cauwelaert opnieuw tot stadsbibliothecaris be-
noemd.

Tot het eind van zijn leven blijft De Bom schrij-
ven, niet meer als de innerlijk gekwelde en sociaal
opstandige, doch meer en meer als een rustige
..Jaudator temporis acti”’. Behalve dat hij enkele
novellenbundels schrijft, een aantal monografieén
over geliefde schilders, een toneelbewerking van



een verhaal van Streuvels (Swane, 1928, op muziek
gezet door Maurits Schoemaker, opgevoerd in de
Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen op 19
februari 1933) en een hymne aan zijn geboorte-
stad in De Psychologie van de Antwerpenaar
(1929), getuigt hij nogmaals van zijn liefde voor
het Vlaamse land met de door hem geleide uit-
gave Vlaanderen, o welig huis. Zooals Vlaamsche
schrijvers hun land zien (1939) en met Op reis
door het Vlaamsche Land (1941). In Het Land
van Hambeloke (1946), zijn ,,magnum opus’.
waarvan hij jaren droomde en dat uiteindelijk
bij de publikatie toch beneden de verwachtingen
bleef wegens de langdradigheid en de vaak holle
retoriek, geeft hij ons het beeld van het leven in
een groot gezin te Antwerpen in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Niet alleen als auto-
biografische familiekroniek, doch ook als schets
van de V.B. te Antwerpen biedt het werk ons nog
heel wat kostbaar anekdotisch materiaal.

Als Van-Nu-en-Strakser heeft De Bom het Vlaam-
se cultuurleven helpen verruimen en verdiepen.
Zijn hele werk als letterkundige, journalist en
bibliothecaris stond in dienst van de culturele ont-
voogdingvan Vlaanderen. Vooral was hij een sterke
schakel tussen Noord- en Zuid-Nederland: door
zijn talrijke vriendschapsbanden, door zijn kro-
nieken in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en
door het redigeren van de Vlaamsche Bibliotheek
binnen de Wereldbibliotheek wist hij in Noord-
Nederland belangstelling te wekken voor het
Vlaamse cultuurleven, terwijl hij in Vlaanderen
jjverde voor verspreiding en waardering van de
moderne Noordnederlandse literatuur.
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