
BEURZEN-COURANT, De, van 17 maart 1856 
af verschijnend te Gent onder het motto „De Tael 
is als de Vlag der onderscheidene Volken : Wie 
geene Tael bezit, bezit geen Vaderland” met een 
frequentie van zes per week. August Daele, een 
Vlaamsgezind bankier, is er de stichter-eigenaar 
van. C.H. van Boeckel, een vroeger medewerker 
van De Broedermin, heeft de taak van hoofdredac
teur. In den beginne brengt de Beurzen-Courant 
vooral inlichtingen voor wie in het beurs- en bank-



wezen geïnteresseerd is. Later wordt ze een politiek 
blad, dat van katholiek standpunt de Vlaamse zaak, 
en enigszins de Grootnederlandse gedachte, met 
klem verdedigt. Op 31 juli 1870 koopt de Gazette 
van Gent het blad op en noemt haar beursrubriek 
voortaan de Beurzen-Courant. Kanunnik J. Ver- 
schueren sticht op 3 augustus 1870 dan de Nieuwe 
Beurzencourant, die dezelfde grondbeginselen wil 
verbreiden en verdedigen. In een geschil met E. van 
der Haeghen, de eigenaar van de Gazette van Gent, 
wordt de Nieuwe Beurzencourant door een vonnis 
van het hof van beroep gedwongen haar titel te 
veranderen. Op 12 februari 1871 neemt ze dan de 
naam Fondsenblad aan.
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