
ALLES VOOR VLAANDEREN - VLAANDE
REN VOOR KRISTUS (AVV-VVK), leus, voor 
het eerst gebruikt door Frans Drijvers als ken
spreuk van het door hem in 1881 gestichte tijd
schrift De Student.
Deze leus drukte één der voornaamste idealen van 
vele katholieke Vlamingen van de 19e eeuw uit, 
vooral van de katholieke studentenbeweging. Hier
in werd het heimwee uitgedrukt dat bij deze katho
lieken leefde naar de romantische tijd van de 
middeleeuwen, waarin de godsdienst en het gilde- 
wezen hoogtij vierden, evenals hun afkeer voor het 
rationalisme van de verlichting. Men wilde zich 
onder dit parool inzetten voor het behoud van 
godsdienst en moedertaal, twee waarden die vol
gens de toen geldende opvatting bij de katholieke 
flaminganten onafscheidelijk verbonden waren. 
Van de middeleeuwen af was immers, volgens deze 
opvatting, het Vlaamse volk zeer christelijk ge
weest. Sedert de Franse overheersing waren echter, 
mét de Franse taal en cultuur, ook de verlichtings
ideeën in Vlaanderen doorgedrongen en werd de 
Vlaamse volksaard onderdrukt door rationalisme, 
liberalisme en ongodsdienstigheid. Deze nadelige 
invloed bleef ook na 1830 in het verfranste België 
sterk en kon slechts ongedaan gemaakt worden, 
wanneer de moedertaal, het voornaamste uitdruk
kingsmiddel van de volksaard, in Vlaanderen weer 
zou overheersen. Door de heropleving van de 
moedertaal zou een dam opgeworpen worden tegen 
de ongodsdienstige en liberale invloed van Frank
rijk. (z. ook Leuzen). lieve vos-gevers


